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Zo! En toen was voetbalseizoen 2014/15 alweer voorbij. En uiteraard kunnen we weer terugkijken op een 
geslaagd voetbaljaar. Zowel binnen áls buiten de lijnen werd er goed gepresteerd. 

Een mooi moment was bijvoorbeeld onze eigen Klassieker: Spoordonk – Oirschot. 
Er werd, zoals verwacht, gevochten om elke meter. Het spel was van onze zijde niet altijd even mooi, 
maar de wedstrijd was tóch leuk om naar te kijken. Helaas was de eindstand niet in ons voordeel, 
maar dan hebben die gasten uit Oirschot ook weer wat om over te buurten.  

Natuurlijk staan er ook weer een aantal mooie evenementen voor de deur waar we jullie mogen 
verwelkomen. Voornamelijk het Dribbeltoernooi en bijpassend gala is iets wat je als Spoordonkse Boys lid 
niet mag missen! Er zijn wederom fraaie awards te vergeven dus ben erbij! Tevens, als je je nog niet 
opgegeven hebt voor het Dribbeltoernooi doe dit dan snel! Ken je nog vrienden of familie die deel willen 
nemen aan dit prachtige evenement: Laat het dan weten! 

Via deze weg willen we jullie wederom bedanken voor de ingezonden stukken het afgelopen seizoen. 
We merken dat de stukken steeds tijdiger in onze mailbox zitten, dank daarvoor! 

Op naar volgend seizoen! 

De Dribbel redactie: 

Sjoerd van Ham 
Daan van der Heijden 
Roel van Nunen 
Teun van Bommel 

DE DRIBBELREDACTIE



Spoordonk, mei 2015

Vandaag ons 1e elftal weer eens zien strijden voor wat het waard was, tot in de laatste seconden gestreden 
om een overwinning uit het vuur te zien slepen, dit keer tegen Reusel Sport. Helaas het bleef 3-3 en we 
spelen nacompetitie, dat ligt natuurlijk niet alleen aan vandaag, maar het zegt wel wat over het seizoen. 
Een seizoen van pech en net niet, maar klasse genoeg binnen onze club, om in de 3e klasse mee te draaien. 
Wie weet, wijst de nacompetitie dat straks begin juni ook gewoon uit.

Op 3 mei, ook na jaren weer eens een nederlaag tegen Oirschot geleden, jammer, zoiets doet extra zeer, 
maar na zoveel keer de winst voor ons, moest er dat ook een keer van komen. Hopelijk kunnen we ons in het 
seizoen 2015-2016 weer revancheren in de derby’s tegen Oirschot.

Zaterdag 18 april, was echt een zwarte dag in de geschiedenis van Spoordonkse Boys. Er is al genoeg over 
gezegd en geschreven, maar velen dachten, zoiets kan toch niet bij onze club. Helaas was het wel het geval 
en hadden leiders, spelers en supporters van onze B1 junioren, de schrik van hun leven, en dat allemaal, 
dank zij de bezoekers uit Tilburg. Ik kan er nog niet veel over schrijven, daar ik op dit moment, niet vooruit 
wil lopen op de tuchtzaak, die de KNVB hier binnenkort over gaat voeren. Wel heel veel respect naar spelers, 
leiders, officials van Spoordonkse Boys die dag, die deze zaak naar eer en geweten hebben afgehandeld. 
Niet met je laten sollen, aankaarten deze zaak, de KNVB de beslissing laten nemen, want zoiets mag, kan 
niet op een voetbalveld en zeer zeker niet bij onze mooie club. Dit verhaal krijgt zeer zeker een vervolg.

Maar er komen ook nog mooie dingen aan, wat te denken van de jeugdtoernooien. Er zijn al meer dan 100 
inschrijvingen, dus het wordt weer lekker druk op 15-16 en 17 mei op ’t Horstje.
Op 16 mei, gaat onze selectie ook weer om de Oirschot Cup spelen met het 35 jarig bestaan van onze buren 
van De Bocht ’80, veel succes mannen.
Op 23 mei, organiseren onze veteranen een thuistoernooi op ’t Horstje en zullen dan de krachten meten de 
veteranen van De Bocht, Beerse Boys en Oirschot Vooruit.  Ook altijd de moeite waard, om onze oude glorie 
te zien “schitteren”.
Zondag 24 mei, 1e Pinksterdag: de traditionele Sport en Speldag. Een feest voor jong en oud en een geweld-
ige afsluiting voor de jeugdafdeling van het seizoen 2014-2015.

Last but not least: Het dribbeltoernooi, dit jaar voor de 23ste keer bij onze club. Op 30 en 31 mei, gaan weer 
vele teams de strijd aan voor de fel begeerde prijzen en wordt het ook dit weekend hopelijk weer een groot 
feest op ’t Horstje.
De vrijdagavond daarvoor, dus 29 mei, is er weer de traditionele feestavond voor onze leden en hun 
partners, ook dit jaar weer in gala en met een hoop verrassingen. Daar moet je dus, ook dit jaar weer,  
echt bij zijn geweest. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.

Ik hoop U,  in ieder geval dus weer te zien op ons sportpark, bij wedstrijden, toernooien of andere 
activiteiten, als speler of speelster, vrijwilliger of supporter, maar in ieder geval met een warm hart 
en met heel veel steun voor onze mooie club Spoordonkse Boys.

Aan mij zal het in ieder geval niet liggen en ik reken op U allen.

Henk van Rooy. 
Voorzitter v.v. Spoordonkse Boys

VAN DE VOORZITTER

4



Als U dit leest zit de competitie er op voor de meeste elftallen.
Dan is het altijd gebruikelijk om een beetje terug te kijken op het afgelopen seizoen.
Daarnaast kijken we weer vooruit naar het voetbalseizoen 2015-2016.

1e elftal: De derde klasse is een moeilijke klasse voor ons 1e elftal geweest, 25 punten uit 26 wedstrijden 
resulteerden in een 11e plaats. Vele goede tegenstanders, nogal wat geblesseerden en net niet dat 
beetje geluk, dat je wel eens nodig hebt, hebben er voor gezorgd, dat ons 1e elftal nacompetitie moet 
gaan spelen tegen Den Dungen (de 3e periodekampioen uit 4G). Laten we hopen, dat ze die horde nemen 
en dan zijn we er nog niet, want voor klasse-behoud moeten ook nog de wedstrijden tegen de winnaar van 
Steensel/Woenselse Boys gespeeld worden. We gaan uit van het goede en laten we hopen, dat ons 1e ook 
het komende seizoen 3e klasse speelt.
2e elftal: Nieuw in de 3e klasse en vooral voor de winterstop wisten ze vriend en vijand te verbazen met 
hun spel, aan het einde van het seizoen, iets lager dan gehoopt, zijn ze  geëindigd op de 8e plaats met 25 
punten uit 22 wedstrijden.
3e elftal: 35 punten, dat is het hoogste aantal van de elftallen van de Spoord. Boys, en dan toch maar een 
6e plaats. In deze klasse, staken sommige teams er boven uit, ‘t 3e elftal, draaide zeer goed mee.
4e elftal: Een 10e plaats, we missen een paar routiniers, volgens de coach. We zijn te jong en spelen te 
onbevangen, met slechts 17 punten uit 20 wedstrijden, moeten we deze woorden dus uiterst serieus 
nemen. Toch een elftal met potentie, wie weet komt het er komend seizoen uit.
5e elftal: Veel routine en na de winterstop een geweldig serie zonder nederlagen behaald. 
Uiteindelijk met 28 punten uit 20 wedstrijden op een mooie 7e plaats uit gekomen.
6e elftal: Net als het 4e elftal,  op een 10e plaats geëindigd. Wel 2 punten meer, nl. 19, maar ook 22, 
(2) wedstrijden gespeeld. Deze mix van routine en jeugdig elan strijd elke zondagmorgen, om 10 uur, 
dus al vroeg voor de punten.
Veteranen: Als we ze mogen geloven, veel meer gewonnen, dan verloren. Hier worden de uitslagen niet 
officieel bekend gemaakt, dus gaat het op zaterdag meer voor het spel, dan voor de punten. Ze blijven er 
plezier in hebben, dus gewoon zo doorgaan.
Dames: 5e plaats, hoogst van allemaal. 32 punten uit 22 wedstrijden, dus eigenlijk heel goed gepresteerd, 
maar……………………… ze gaan stoppen, ze komen speelsters te kort in het komend seizoen. Wij als VTC 
hopen, dat ze nog met een oplossing komen, enkele zijn er al naar het kader aangedragen. Het is op dit 
moment, dus even afwachten, maar hoop, doet leven. Maar een dameselftal of team, zou toch mooi zijn 
op ’t Horstje.

Zoals vorige keer al geschreven komen er vele jeugdspelers over naar de senioren. Als ik het goed heb 
begrepen, zijn er dat dit seizoen 21. We hebben dus als VTC besloten om een elftal extra bij de senioren te 
gaan maken. We gaan dus komend seizoen bij Spoordonkse Boys, met 7 senioren elftallen en 1 veteranen 
elftal voetballen.
Op donderdagavond 30 april hebben we met de leiders en de VTC bij elkaar gezeten, de 1e opzet 
besproken en we hadden als VTC de hoop, in dit clubblad, de elftal indeling te kunnen publiceren. 
Dat gaat niet lukken ivm, nog enkele onzekerheden en natuurlijk de deadline van de redactie, dus, 
dan komt deze indeling van de senioren, voor het seizoen 2015-2016 zsm op de site.

Voor de goede orde, scheidsrechters, kunnen we nog steeds gebruiken en ook, al is het maar voor een 
paar keer per jaar een wedstrijd te leiden, geef je op bij Jan Smetsers 0499-571962.
De bekercompetitie/voorbereiding van het seizoen 2015-2016 begint al op 23 augustus, dus als je, 
je vakantie nog moet regelen, dan hier aub rekening met houden.

Namens de Voetbal Technische Commissie, 
Henk van Rooy

Voetbaltechnische commissie
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De Loop 55     -     Oirschot



Lijnvast & Heet
Groothandel Anbergen

De sterkste sportveldbelijning

Roelstraat 46  Oss
Tel. 0412 640 151
Mob. 06 53 105 495

Dorpscafé RS12
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Na de winterstop werden de eerste twee duels afgelast waardoor de eerste wedstrijd na de winterstop uit 
tegen Bladella was. Het team van toekomstig trainer Jasper van Hoof had ons in de thuiswedstrijd op een 
5-0 nederlaag getrakteerd waardoor we wel op revanche uit waren. Dat was op het veld ook te zien, de 
Boys waren veel beter, maar lieten het na om te scoren. Uiteindelijk viel daar dan toch de verdiende 0-1 en 
leken de Boys op weg naar een overwinning. Helaas voor de Boys werd een vrije trap 5 minuten voor tijd 
nog binnen geknikt waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde.

De volgende wedstrijd thuis tegen Dommelen kon wel eens een lastige worden, want zij stonden op dat 
moment tweede. Maar deze wedstrijd lieten wij zien dat we voor weinig teams onder hoeven te doen. De 
wedstrijd eindigde opnieuw in 1-1 maar de Boys waren veel beter en kregen in de laatste minuut ongeluk-
kig een penalty tegen. Ook hier kwam naar voren dat de kansen echt afgemaakt moeten worden.

De wedstrijd die hierop volgde was uit bij rode lantaarn drager HVV. Op papier moest dit een makkie zijn 
voor de Boys. Maar niets was minder waar. Het werd een moeilijke wedstrijd waarin Kevin een penalty 
pakte en Luuk Rijnen liet zien waarom hij bij Willem II gevoetbald heeft. Zij zorgden voor de 0 achterin, 
gelukkig wisten de Boys 3 keer te scoren waardoor er 3 punten mee naar Spoordonk werden genomen. 
Zouden we dan eindelijk naar boven kunnen gaan kijken?

Opnieuw een lastige thuiswedstrijd voor Spoordonkse Boys, tegen Braakhuizen. De gasten uit Geldrop 
hebben voorin enorm veel kwaliteit lopen en dat was uiteindelijk ook wat het verschil maakte deze 
wedstrijd. Het spel van de Boys was wederom goed, maar de kansen die er waren, werden niet afgemaakt. 
Braakhuizen deed dat wel een keer, waardoor zei met een 0-1 overwinning terug naar Geldrop gingen.

Dan maar de inhaalwedstrijd thuis tegen Nevelo. En jaar hoor, daar waren eindelijk de welverdiende 3 
punten tijdens een goede wedstrijd. Maar wat hebben ze er voor moeten knokken zeg. Pas in de laatste 
seconde scoorde onze Sjoerd de bevrijdende 2-1, waardoor de Boys er weer 3 punten bij konden schrijven.

De uitwedstrijd bij Oisterwijk een week later kon wel eens een heel belangrijke worden. Bij winst zou het 
verschil dusdanig groot worden dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken voor de nacompetitie. 
Maar alles wat na de winterstop wel goed ging, ging nu verkeerd. Het was een zeer slechte wedstrijd op 
een zeer slecht veld. Waarin de Boys uiteindelijk aan het kortste eind trokken, nadat we zelfs nog voor 
hadden gestaan, 2-1 voor Oisterwijk.

Een week later was het Super Sunday bij Spoordonkse Boys. Hopen dat we er ook echt een feest van 
kunnen maken tegen RKVVO. De uitwedstrijd ging nipt en onterecht verloren. En ook de thuiswedstrijd 
gaf niet het gewenste resultaat. Een modderveld, een snelle achterstand, een gemiste penalty en een 
geluksgoal tegen zorgden voor een 0-2 overwinning voor de gasten uit Oerle.

Door de mindere resultaten bungelen de Boys nog steeds in de onderste regionen van de competitie en 
daarom was de inhaalwedstrijd uit bij Jong Brabant heel erg belangrijk. Dat was ook te zien op het veld, 
de Boys oogden gretig en fel. Na een zware wedstrijd met veel spanning en een lichte hersenschudding 
voor aanvoerder Mark Hop, trokken de Boys toch aan het langste eind 3-4. Weer een beetje lucht.

Ook thuis tegen Wilhelmina Boys waren de drie punten zeer gewenst. Maar in een wedstrijd die zich 
voornamelijk op het middenveld afspeelde waren het de gasten uit Best die er met de 3 punten vandoor 
gingen. Uit een van de spaarzame kansen maakten zij de enige goal van de wedstrijd. 0-1.

1ste Elftal
BLIJVEN ZE IN DE 3DE KLASSE?
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In het weekend dat PSV kampioen werd moesten we uit naar Bergeijk. Zij staan heel de competitie al 
onder de Boys dus 3 punten waren wel geëist eigenlijk. De wedstrijd ging helaas met 2-1 verloren. Hierin 
kwam het verhaal van Spoordonk naar boven. Het zit heel het seizoen al niet mee, en zo ook deze 
wedstrijd niet. We moesten de aanvoerder missen, kregen geen penalty bij een 0-0 stand (wat ook rood 
had moeten zijn), kregen de 1-0 tegen terwijl het buitenspel was en moesten in de tweede helft verder 
zonder onze spelmaker Jasper. Een dag waarop alles dus tegen zat. Doordat de concurrentie ook punten 
blijft pakken komen de Boys helaas dichter en dichter bij de nacompetitie.

De thuiswedstrijd tegen aanstaand kampioen Rood Wit Veldhoven was vooraf al een loodzware opgave, 
omdat de Boys maar liefst 6 basisspelers misten. Ook het feit dat de gasten uit Veldhoven tegen ons 
kampioen konden worden werkte niet echt mee. De Boys verloren de wedstrijd met 0-3, dit was een 
terechte uitslag en dus was Rood-Wit kampioen geworden van de 3e klasse D.

Met nog twee wedstrijden te gaan was de volgende wedstrijd een van de belangrijkste van het jaar. En dat 
was ook nog eens de derby tegen Oirschot. De laatste 5 ontmoetingen met Oirschot werden allemaal niet 
verloren door de Boys waardoor er toch wel vertrouwen was tegen de GWH’s. Helaas bleek het vertouwen 
ongegrond, Oirschot was feller en sterker en won ook meer dan verdiend met 1-3. 

Heel erg pijnlijk en met nog 1 wedstrijd op het programma is Spoordonk, bij het schrijven van de 
verslagen, afhankelijk van andere teams om nacompetitie te ontlopen. Er moet zelf eigenlijk 
gewonnen worden uit bij Reusel en Oisterwijk moet punten verspelen op bezoek bij Jong Brabant. 
We gaan het horen.

Ik wil dit stuk graag beginnen met een citaat van dhr. A. Smetsers wat hij de wereld ingebracht heeft op 26 
april 2015: ‘’Als we net zoveel punten hadden behaald in de tweede seizoenshelft als in de eerste seizoenshelft 
hadden we gewoon derde gestaan!’’ A. Smetsers

Na dit citaat zal ik een uitbundige samenvatting geven van het seizoen van het 2e. Eerste seizoenshelft: 
Redelijk spel, mooi aantal punten. Tweede seizoenshelft: Redelijk tot slecht spel, bijster weinig punten… 

Dit seizoen zijn we dus niet geëindigd op de derde plek. Het tweede is dit seizoen terug te vinden op de 
achtste plaats. Aangezien we vorig seizoen zijn gepromoveerd en als promovendus in een hogere klasse 
spelen, zou je van tevoren tekenen voor lijfsbehoud en een 8e plaats. Maar na een aantal wedstrijden 
gespeeld te hebben werd al snel duidelijk dat die doelstelling naar boven aangepast kon worden. 
Met redelijk spel hebben we toch de nodige punten binnen weten te sprokkelen, maar helaas kon het 
acceptabele spel van de eerste seizoenshelft niet vervolgd worden na de winterstop. 

Wedstrijden tegen achtereenvolgens Hilvaria, Were Di, Beerse Boys (ja echt) en Zigo gingen verloren. 
Waar het spel in sommige van deze wedstrijden zelfs erg goed was, gingen deze partijen door 
onverklaarbare wijzen tóch verloren. Na een 1-1 tegen de nummer 2 op dat moment, Unitas, dachten we 
dat we weer back on track waren. Helaas werd dit lichtpuntje opgevolgd door verliespartijen tegen de 
uiteindelijke kampioen Heeze, oirschot (ja echt), Reusel Sport en Bladella. 

Een ander ‘lichtpunt’ was de laatste competitie wedstrijd tegen onze grote vrienden uit Hoge Mierde, 
namelijk HMVV. Het is altijd een groot feest om tegen deze heren te mogen spelen en dat was ook deze 
wedstrijd weer het geval. Ruim voor de speeldag hadden we contact opgenomen met HMVV over de 

2de Elftal
BIJSTER WEINIG PUNTEN..
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mogelijkheid om de wedstrijd 2x 10 minuten in te korten, zodat we eerder weg konden om geen minuut 
van Spoordonk – Oirschot te hoeven missen. Dit vond HMVV 2 prima, maar de eerste reactie van de leider 
net voor de aftrap was: ‘Flikker op, we gaan gewoon een volle wedstrijd spelen!’. De toon was gezet. Deze 
werd nog net even iets lekkerder gezet toen een twijfelachtig vlaggende C. van Weert onterecht voor een 
doeltrap vlagde, terwijl dit duidelijk een corner was voor HMVV. Aanvoerder HMVV 2 (detail, scheids stond 
op enkele meters afstand): ‘Vlag is eerlijk man! Kut Spoordonk ook altijd, KUTteam’! Toen een speler van 
HMVV eigenlijk al met rood van het veld af had gemoeten vanwege een tackle van achter op knie hoogte, 
sloeg het lot voor hem toch toe op het moment dat hij verkeerd terecht kwam op zijn rug en hierdoor met 
een ambulance van het veld af mocht. Dit gebeurde allemaal in de eerste helft die uiteindelijk 25 minuten 
(?) duurde. Na een welverdiende pauze werd er na rust iets beter gevoetbald. We kwamen op voorsprong 
via Jordy, het werd 1-1 na een eigen doelpunt van ons, in de tussentijd stopte Robke Toeter een penalty en 
maakte Wim (WIMKEEEE) de winnende uit een vrije trap á la Ronaldo. Al met al een interessante partij, 
maar het moet volgend jaar écht beter. Ik eindig dit stuk dan ook op dezelfde manier als hoe ik het 
begonnen ben: met een citaat. 

‘’Het moeilijke van een makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander slecht te laten voetballen.’’ 
J. Cruijff 

Kortom, volgend jaar meer ons eigen ding doen en aanvallender, frisser en pro-actiever spelen! 

Met vriendelijke groet, Teun van Bommel 

De door het derde geboekte resultaten in de laatste wedstrijden kunnen nog het best worden samengevat 
in het woord ‘bagger’. De stabiele verdediging met 4 clean sheets op een rij in thuiswedstrijden bleek niet 
meer de fundering om overwinningen op binnen te slepen. Daarnaast bleken onze spitsen de afgelopen 
maanden scherper op een gemiddelde zaterdagnacht dan op de zondagochtend. Het technisch hart liet 
ook wat steekjes vallen in de discipline wat de boetepot een additionele €100,-- opleverde. Deze was door 
het aanhoudende algemene lamlendigheid van diverse spelers toch al niet slecht gevuld. 
Alles werd opgespaard voor het alles goedmakende voetbal weekendje. 

Al deze ontwikkelingen dragen niet bij aan een florissant toekomstbeeld van het derde. Daarom hier de 9 
punten waarom het derde volgend seizoen toch wel kampioen wordt. Hiermee worden ondermeer enkele 
vergelijkenissen met huidige kampioen PSV in beeld gebracht.

Coach Vlemminx lijkt, net als Phillip Cocu in het vorige seizoen, zonder duidelijke visie zijn rol in te vullen. 
Volgend seizoen valt alles op zijn plaats en zien we dat we het mis hadden.

Linksback Giel Heyms, zelfde leeftijd, zelfde speelstijl, vergelijkbaar talent aan Jethro Willems. 
Een stijgende lijn in het aantal assists is zeker te verwachten. Deze vergelijking gaat eigenlijk 
alleen mank op de hoeveelheid pigment.

Rechtsback R v Gerwen, is na een vroeg begin van zn zomerstop straks helemaal klaar om de hele 
rechterflank te bestieren alla Arias.

Frans v Kriek. Wellicht is hij de nieuwe rots in de defensie zijn achternaam wordt namelijk uitgesproken 
als “van Kriekiek!”

3de Elftal
“BAGGER”
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Kay v Iersel, dit jaar een aantal wedstrijden gemist vanwege blessures. Volgend jaar weer helemaal klaar 
om pijlsnel , alla narsingh vanaf de rechterflank de voorzetten te verzorgen. Ook deze vergelijking gaat 
alleen mank op pigment.

R Beekmans, staat al op de goede positie, laat van de zomer zn haar groeien, haarbandje in en de rol van 
Guardado gaat hij met verve vervullen.

B. v Heesch, ontdekt de commerciële mogelijkheden en pompt een kampioenmakend bedrag in deze 
selectie.

P Pijnenburg, leert het constant indraaien met de bal aan zijn voet in te perken en wordt de frommelaar, 
afmaker en kopper in de 16 alla Luuk de Jong.

N v Oirschot. Vindt de tijd om zn bovenlijf van wat meer spieren te voorzien en kan alla Depay zn 
tegenstanders links en rechts voorbij lopen. Deze vergelijking gaat mank op pigment en wat 
onderhuidse inkt.

Details over het teamweekend was lange tijd verborgen gehouden. De locatie, de noordoostpolder, werd 
alom met gejuich ontvangen. Binnen deze ‘place to be’ hadden we een centrale locatie geregeld. 
In Luttelbroek, het walhalla onder de campingplaatsen, bood een oude barak ons onderdak. Met oude 
barakken bedoelen we ook echt oude barakken. Wonder boven wonder bleek het toch waterdicht te zijn. 
De stapelbedden stonden twee aan twee. Een enkeling vond zichzelf dan ook terug in een, naar eigen 
zeggen, kingsize bed.

De eerste avond werd op dit terrein zelf doorgebracht. De hoeveelheid koppijn van de volgende dag werd 
min of meer bepaald door een stuk speelgoed. Een krokodil met 15 tanden waarvan de bek dicht klapt bij 
het indrukken van één van deze tanden zorgde ervoor of je een gedeelte van de 2 literfles schrobbelaer op 
moest drinken. Mooi tijdverdrijf rond de aangestoken vuurton. Een speler nam geen enkel risico en drukte 
per ronde alle 15 tanden naar beneden. Onze harm bleef wonderbaarlijk genoeg overeind staan en dus 
moesten bij de eigenaar van het hele etablissement flessen drank bij kopen om de rest ook hun hoofdpijn 
te gunnen. Berenburg heette het goedje van een goei 40% maar dat deerde Harm niet op consequent de 
15 tanden in te blijven duwen. Eeuwig respect en een slechte start van de volgende dag vielen hem ten 
deel. 

De volgende dag begon op het gemak met een bakske koffie. De laatste leden van het derde sloten rond 
de middag aan en kon de middagactiviteit beginnen. Midden in de open polder stond een bosje met 
dennenbomen met een net er omheen gespannen. Met de veiligheidsinstructies in het achterhoofd werd 
het eerste slachtoffer al binnen 2 seconden geveld. Ff testen of het geweer wel werkte en iemand werd 
tweemaal dodelijk in de rug getroffen. Na enkele pogingen elkaars vlaggen te beroven werd het laatste 
spel ingezet. Er gold maar 1 regel: je bent pas af als je geluiden als Oe, Aa of auw produceerde. 
Dit resulteerde in enkele fraaie stand-offs waarbij het een redelijke strijd werd wie het eerst zn smoel 
opentrok terwijl er 4 verfballen per seconde op elkaar afgevuurd werden vanaf een metertje of 6.

Het avondmaal werd gevormd door een barbecue, gewoon eentje zoals we gewend waren. Alles uit 
spoordonk meegesjouwd dus. Daarna werden de bussen haarlak en sondagse kleren tevoorschijn 
getoverd voor een avondje stappen in Heerenveen. Onderweg werd er hevig getinderd om vrouwelijke 
aanspraak te Friesland alvast zeker te stellen. Er werd digitaal maar weinig afgewezen in deze zoektocht. 
Helaas bleek de termijn redelijk kort voor het maken van afspraakjes dus moest het maar in de kroeg 
gebeuren. We waren als een van de eerste aanwezig in de bar en maakte alvast kennis met de DJ van 
dienst die de rest van de avond duidelijk schik had met 25 brabantse kerels voor zn neus. Het begon 
aarzelend maar na een paar uur werd het erg druk en gezellig. Meerdere nationaliteiten waren aanwezig 
dus werd er een potje buitenlands getracht te spreken. Engelse standaard zinnen als “are you a hooker?” 
werden met weinig succes uitgesproken. Tjeu Franken gaf bij gebrek aan een microfoon een showtje weg 
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met een barkruk op de muziek van Bruce Springsteen. Gedurende de avond volgde meerdere bodyshots 
door drank uit iemand zn navel te slurpen. Er werd op de bar gesprongen waarna de broek tot op zn enkels 
getrokken werd. De enige die er iets om gaf was een andere gast die hierom nog ruzie ging zoeken. Hij 
werd netjes buiten gezet en we konden weer door met het verkleinen van het lapgeld. Naderhand werd 
de taxi bus midden op de snelweg op de handrem getrokken vanwege een in een plastic zak leeggelopen 
menselijke blaas, deze diende per ommegaande uit de bus verwijderd te worden. Elke seconde vertraging 
kon wel eens het einde van onze taxidriver betekenen die zowat een hartverlamming kreeg van 
kwaadheid. Kortom Heerenveen heeft ook weer een passend beeld van onze zuidelijke provincie.

Naam en adres bij redactie bekend   

Spoordonkse boys 4 - Taxandria 3       26-4-2015 
Spoordonk - Taxandria borsten, begonnen goed met na 5m 1-0 voorsprong van topspits Joep van de Wal. 
Kort daarna werd het 1-1 door Sarto borsten. In de 34m plus minus kwam er een heerlijke voorzet van 
rechts naar links richting de 2e paal en junior Robbe peerde hem heerlijk binnen haha prrt prrt. Helaas net 
voor rust maakte Taxandria borsten de gelijkmaker. Aanvang 2e helft hadden we goeie hoop maar dat 
werd al snel anders Taxandria borsten naaide der nog 3 in. Eindstand 2-5 verlies helaas godverdomme 
prrt prrt. Dit verslag werd mede mogelijk gemaakt door A van de Wal.

SOEPER SUNDAY
Spoordonk 4 is er klaar voor.

Door de winstpremie van een bak bier was iedereen nog meer gemotiveerd dan normaal.
Eigenlijk kan dat helemaal niet want normaal is dit al 100% , maar vooruit.

We hadden vandaag een speler van een kwart, want Andrew kon maar voor een halve meedoen volgens 
hemzelf. (nadenkertje) .  We beginnen de wedstrijd met een sterke opstelling. Om snelle uitvallen van 
SVSSS te voorkomen hebben we, strategisch, Mats laten vlaggen. Na 5 minuten scoort Frans 1-0, dit is 
slecht voor de coach want hiermee loopt hij zijn achterstand als topscorer op Rens een beetje in en 
iedereen weet dat hem dit anders een BakjeB kost. Na 25 minuten was de stand alweer 1-3. Daarna 
scoorden gelukkig Rens ( daarvoor dank Rens) Jip en Mats. Staan we na 55 minuten zomaar voor. We 
seinen Arie in dat hij de bak bier vast klaar zet maar dan gaat het fouter dan fout. Weer laten we SVSSS 3 
maal scoren. Eindstand 4-6. Weg Droom, weg bak bier en erger nog geen 20 punten feest. Wel aan klanten 
binding gedaan, want waar zie je nog 10 goals in een wedstrijd. Bij Spoordonk4 natuurlijk. Volgende keer 
gaan we zonder bak bier weer gewoon punten pakken, met de kwaliteit die we hebben moet dat lukken.
Pieter

Na deze laatste competitiewedstrijd heb ik toch echt mijn meerdere moeten erkennen in de coach. Maar 
na een verloren weddenschap en 36 euro lichter heeft in ieder geval de rest van het team wel lekker 
kunnen genieten van enkele alcoholische versnaperingen. Dus al met al is het allemaal geweest in het 
belang van het team. Nu gaan we met z’n allen ons alcoholvrije dieet in de gaten houden tijdens de 
zomermaanden en vervolgens op naar het kampioenschap in het volgende seizoen. 
Groeten Frans de Haas

4de Elftal
ALCOHOLVRIJE DIEET
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Spraken we in de vorige Dribbel nog over een plek in de top 3, moeten we nu toch concluderen dat dat wat 
te hoog gegrepen was. Een gedeelde 6e plaats met 28 punten uit 20 wedstrijden is de reeds opgemaakte 
eindbalans. Toch nog 1,4 punten gemiddeld per wedstrijd. Niet slecht!

Helaas werd onze ongeslagen status, die toch vanaf half november tot half april heeft geduurd en waarbij 
we zelfs de uiteindelijke kampioen Riel versloegen, ruw onderbroken door onze vrienden op ’t Moorland. 
Op die bewuste zondagochtend werd het team van de ex-vedetten van de groen-witten bij een 
achterstand van 1-2 even uit de Brand(s) geholpen door de matig leidende scheids. Dat je ons Pieterke 10 
minuten laat afkoelen allee, maar als je zelfs Frankie Ven van ’t veld stuurt, dan heb je het toch niet 
helemaal begrepen. Met 9 man gingen we vervolgens alsnog het schip in.

De 2 wedstrijden die daarop nog volgden waren van een bedenkelijk nivo. En we misten onze nieuwste 
aanwinst Wimke, die naar nu blijkt ons alweer heeft verlaten. Jammer, maar hij was ook nie te houwe 
natuurlijk. Maar als we Mark Hoppenbrouwers daarvoor terug krijgen, zul je ons niet meer horen. 
We wachten af.

Wie we ook zullen gaan missen is Erik Bullens, onze vlagger. 
Die heeft na lang wikken en wegen het stokje er toch bij neer gegooid. 
Jammer, maar begrijpelijk. En na 15 jaar vendelen mag dat ook best. 
Hij heeft, zoals een goeie vlaggenist betaamd, menig puntje voor 
de Boys gepakt. Nu kan ie lekker op zondagochtend met z’n schatje gaan 
wandelen, fietsen of maar weer ‘ns een concertje doen. 
Dat is immers iets wat ‘m nog heel goed afgaat.

Böllus nogmaals bedankt!

Wat het volgend seizoen ons zal brengen wachten we maar rustig af. 
Zal Bartje Put ons nogmaals komen versterken? 
Zullen Bart Claassen en Sjors van Rooij weer zo vaak verstek laten gaan? 
Wie wordt onze nieuwe Böllus?
Komt er een elftal bij en worden wij dus het 6e?
En zal het eindelijk ‘ns beter geregeld gaan worden met het uitwisselen van spelers 
tussen de lagere elftallen?

We gaan ’t zien.
We houden jullie op de hoogte.

Tot een volgende Dribbel!
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Zondag is al weer de laatste wedstrijd van dit seizoen aangebroken, en wel tegen het team waar we de 
competitie tegen openden Bladella.

Wat is er van de wedstrijden in 2015 te melden? Nou, ten eerste dat we op 1 maart heel blij waren dat we 
eindelijk weer eens een potje mochten gaan ballen na een lange winterstop en vele afgelastingen. 
Al was t wel winderig. Dat we ook lekker uit de startblokken kwamen, toen Wesley van Belkom de keeper 
van Hulsel te ver voor zijn goal zag staan en de bal achter in het doel bij de 2e paal binnen liet ploffen.
En Rolf van Wieringen in de 1e helft een met een lekkere pegel met zijn linkerbuitenkant de bal in het kruis 
knalde. Dat we de 2e helft de wind tegen hadden en met 2-5 verloren.

Een week later scheen gelukkig lekker t zonnetje en moesten er 3 punten gehaald worden tegen hek-
kensluiter met 0 punten Beerse Boys. En dat ging nog niet zo gemakkelijk omdat we mee gingen in hun 
“spel”. Dat Teun van de Ven de Man of the Match werd door eerst goed een bal te veroveren, vanaf rechts 
voor te zetten, waarna Roel op ’t Hoog alle tijd had om af te ronden. En vervolgens zelf voor de 2-0 te 
zorgen.

Een week later, thuis tegen Hilvaria. Daar hebben we het maar niet meer over. 0-1. Kan net zo goed een 
recept voor cake in het clubblad zetten volgens Koen van Bommel. In de weken daarna tegen SDO en EDN 
ging het niet veel beter, met slecht spel. En dit ondanks return van Ralf van Loon en gastspelers als 
Abrabam Weldencael, Bart Claassen (die met een snoekduik een bal binnen kopte) en Luuk Mulders. 
Al hielp t tegen EDN niet mee dat: En de klok vooruit werd gezet, En het House of Nuns was bij het Hof 
van Solms, waardoor er vele laatkomers waren.

In april ging t weer beter, en dat begon met de wedstrijd Tuldania – V.V. Han van Heesch. Na een snelle 
0-1 in de 1e minuut door Johan Verhagen, een knullige 1-1 en meteen weer 1-2- door Bas van Bommel, 
gebeurde er in de rust van deze wedstrijd iets heel bijzonders. Han kreeg namelijk honger en ging naar de 
kantine voor een worstenbroodje. Maar dit bleek geen gewoon worstenbroodje te zijn. Nee, het was een 
magisch worstenbroodje. Han kwam hierdoor terecht in “De wondere wereld van Han en de 
4 doelpuntjes”. Echt alles lukte bij Han, en met zijn Go Go Gadget uitschuifbare benen was hij niet 
meer af te stoppen. Hij scoorde 4 keer, en loste Koen van Bommel hiermee af als topscorer van ons team. 
Ook Alex van Lijsdonk verdiend t om vernoemd te worden, omdat hij een penalty pakte.

De week erna tegen HMVV trokken we met gastspelers als Luuk Mulders en Stef van der Heijden de goede 
lijn door. Tegen de nr 3 (op slechts enkele punten van koploper EDN) speelden we goed mee, maar wisten 
het net niet te vinden. HMVV wel, in de 1e en de laatste minuut, en dus verloren we met 2-0. Dat gaf moed 
voor de week erop tegen nr 2 RKDSV. Ook toen speelde we een goede wedstrijd. Maar door het zeer harde 
hoofdveld stapelden de blessures zich op en hadden we op een gegeven moment nog maar 9 mensen op t 
veld staan die een sprintje konden trekken. Dan houdt het op een gegeven moment op, 0-3 verlies.

Afgelopen zondag reisden we tenslotte af naar Moorland om daar de beladen derby te spelen. Aangezien 
we eerder de thuiswedstrijd al hadden gewoon, stond er voor ons veel minder druk op. En dat bleek ook, 
want Oirschot leek af en toe wel te schoppen naar alles dat bewoog.

Gelukkig stond we wedstrijd onder leiding van een goede scheids, en zo bleef alles in het gareel. Na een 
mooie pass achter de Oirschotse verdediging van linksback Ralf, bleek Wesley sneller dan hun keeper en 
rondde bekwaam af. 0-1. Nog voor rust werd in een 1-tegen-1 situatie de 0-2 niet gemaakt. Maar in de 2e 
helft scoorde wederom Wesley, na goed afleggen van Johan Verhagen de 0-2. Dat Oirschot vlak voor tijd 
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nog 1-2 maakte deed er daarom niet meer toe, en dus kon er verdiend een pilsje worden gedronken op 6 
punten tegen Oirschot.

Rest nog de wedstrijd tegen Bladella met afscheid van stoppers Ad Neggers, Bas van Bommel, 
Dirk van de Poll en Peter van Overbeek en het teamfeest op 16-17 mei.

Vorige keer zaten we nog midden in de winter en nu zit de competitie er al weer bijna op. Waarschijnlijk 
helemaal als jullie dit lezen. Meestal zit er wel een weekje of 4 tussen de deadline en het uitbrengen dus 
het heeft niet veel nut om actueel proberen te zijn. 

De veteranen hebben de competitie met wisselend succes afgesloten. En met enkele verrassende 
uitslagen. Wat denkt u van 10-0 winst tegen niemand minder dan de Bocht ’80? En die speelden nog wel in 
hun sterkste opstelling. Wij ook want Jan van Gestel en ik waren toen op wintersport. Hoe die overwinning 
tot stand kwam, is voor mij dan ook een raadsel. Op die dag gingen alle kansen er in en later zou blijken 
dat we hiermee ook meteen een groot deel van ons kruit hadden verschoten. Tegen Avanti hadden we een 
beetje pech. Tegen Taxandria hadden werden we vakkundig weggetikt al tikte Ewald er ook een van hen 
vakkundig weg. Jammer maar helaas, 0 punten. En zelfs tegen LSV konden we niet winnen. LSV staat 
bekend als de zwakke broeder in onze competitie. Die zijn al blij als ze 11 man bij elkaar kunnen krijgen. 
En als dat niet lukt, is dat ook niet meteen een voordeel. Zo was het ook deze keer. Ze kwamen 2 man 
tekort en die lege plaatsen werden opgevuld door 2 jongen Polen. Die waren vrij behendig en bovendien 
watervlug. En ondanks dat wij de wedstrijd aftrapten, stonden we binnen 20 tellen met 1-0 achter. Deze 
klap zouden we niet meer te boven komen. Om helemaal zeker van hun zaak te zijn, probeerde de Jan de 
Bet van LSV ons nog diarree te bezorgen. Die had namelijk thee gezet met water dat in de frietpan was 
gekookt. Kregen we een lekker bekertje thee met frikadellensmaak. 

Net zoals tegen de Bocht wilden we natuurlijk ook van onze Groen-Witte vrienden winnen. Die hadden al 
laten weten er misschien niet genoeg te hebben. Ze dachten: “dan zullen ze het wel afgelasten”, maar nee 
hoor. Ze hadden inderdaad een mannetje te weinig maar Chiel gaf zich meteen op als vrijwilliger om met 
hen mee te doen. Opgelost. 

Zoals gezegd, we wilden natuurlijk graag winnen dus we 
klapten er op. Een beetje geflatteerd kwamen we op 2-0 
voor maar Oirschot kwam nog voor rust terug tot 2-1. In de 
rust bleek dat er op het hoofdveld ook flink opgeklapt was. 
Niet door de spelers maar door de ouders. Zij namen de 
olympische gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” 
wel heel letterlijk. Blijkbaar toonden onze jeugdspelers niet 
genoeg respect voor de aanstaande kampioenen. En respect 
wordt er bij hen blijkbaar met de paplepel ingeslagen.  Een 
kleine aanleiding – een speler van de Boys duwde een 
tegenstander omver, zo heb ik begrepen – was voldoende 
voor enkele ouders om dat respect dan maar af te 
dwingen door enkele rake klappen uit te delen. Dat moeten 
dus mensen zijn van in de 30 of 40 die jongens van een jaar 
of 15, 16 slaan. Wat een helden! Er moesten zelfs meerdere 
politiewagens en een ambulance worden opgeroepen. 
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BEKERTJE THEE MET FRIKADELLESMAAK



Even dacht ik dat “wij” hier ook niet helemaal vrijuit gegaan waren qua gedrag. Want van het hele incident 
heb ik de week erna nauwelijks meer iets gehoord. Terwijl er op SBS6 wel eens vergelijkbare zaken zijn 
uitgezonden. Ik dacht: “ze zullen dit toch niet stil proberen te houden?” Later bleek dat onze jongens toch 
echt niets verkeerd hadden gedaan. Gelukkig maar! Zo hebben alle mensen die erbij waren ook een keer 
een voorbeeld gezien van hoe je je NIET moet gedragen op en naast het veld. 

Ondertussen hield onze scheidsrechter de zaak 
allemaal goed in de hand. Nee, die maak je niet gek! 
En bovendien is hij niet alleen een uitstekende scheids, 
nee een weekje later maakte hij ook de D-2 even 
kampioen. Dan kun je wel iets hoor. 

Hij had hier geen hattrick gescoord, al zou je 
uit de foto iets anders op kunnen maken.

Ondertussen was Oirschot op 2-2 gekomen omdat 
wij stonden te slapen. Waarschijnlijk dachten ze 
toen dat ze ook de winnende wel even zouden maken. 
Maar een echte killer hebben zij niet. En wij wel, 
wij hebben El Gigante. Het ene kansje dat hij in de 
slotfase kreeg, joeg hij meedogenloos in de touwen. 
Jammer voor de keeper want dat was hun beste 
speler, op Chiel na natuurlijk. 

De laatste wedstrijd van deze serie was uit naar Esch. 
Daar kwamen we 2 x op voorsprong maar dat mocht 
niet baten. Uiteindelijk werd het volgens mij 6 of 7 
tegen 3. Lichtpuntje was de rentree van Geert, altijd 
goed voor veel inzet en strijd voorin. Daar gaan we 
nog veel plezier aan beleven. Het is alleen nog even 
de vraag wanneer. Misschien tijdens de Oirschot Cup,
 in Spoordonk op 23 mei. Komt dat zien! We hebben ook 
nog het Dribbeltoernooi en we moeten een titel gaan 
verdedigen bij de Wilhelmina Boys.  
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Dames
TOT ZIENS!!

Na vele jaren met veel plezier gevoetbald te hebben bij Spoordonkse Boys is het einde helaas in zicht 
gekomen.  De club zal na dit seizoen geen damesteam meer hebben. Dat betekent; minder leden, minder 
gezelligheid, minder wijn, coebergh & liefmans en natuurlijk minder vrouwelijk schoon op en rondom de 
velden. 

Ondanks dat we het zelf ook erg jammer vinden hebben we dit seizoen toch de knoop door moeten hak-
ken. Met het hele team kijken we terug op een aantal mooie jaren, met als hoogtepunt 
het kampioenschap in 2012! 

Ook willen we bij deze een aantal personen nogmaals bedanken; Ria van Ham, Mark van Zon en 
Johan van de Wal. 
Ria, je hielp ons uit de brand toen we zonder coach zaten.  Hiervoor willen we je heel erg bedanken!
Mark, coach en vlagger. Bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!
Johan van de Wal, zonder Johan geen damesteam! Jarenlang, week na week stond Johan voor ons klaar! 
Johan bedankt!!

De Dames van Spoordonkse Boys
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Bericht van het Bestuur!

Beste leden, ouders van leden, supporters en iedereen die Spoordonkse Boys een warm hart toedraagt en 
dus regelmatig op onze en andere voetbalvelden te vinden is. 

Op 3 December 2012 stond Nederland op zijn kop. De grensrechter Richard Nieuwenhuizen was overleden 
door voetbalgeweld. Een vrijwilliger die op zaterdag ging vlaggen bij de wedstrijd van zijn zoon en dit 
moest bekopen met de dood. We waren het er allemaal over eens: dit was verschrikkelijk en we moesten 
er voor zorgen dat dit nooit meer zou gebeuren.

Ook wij als Spoordonkse Boys hebben binnen onze vereniging aandacht besteed aan het zinloze geweld 
op en rond de voetbalvelden. Er zijn gesprekken geweest met onze jeugdbegeleiders en ook bij de se-
nioren is er aandacht besteed aan deze zaak en zijn de normen en waarden binnen onze vereniging 
wederom onder de aandacht gebracht. We hebben o.a. door leden van onze vereniging op ons sportpark 
tegels laten leggen met de tekst: “Spoordonkse Boys is tegen zinloos geweld”. U zult ze vast gezien heb-
ben. Nu zijn we ruim twee jaar verder en gelukkig zien we dat het geweld op en rond de voetbalvelden is 
afgenomen. 

Toch lijkt het dat we als mensen snel vergeten en weer vervallen in onze oude gewoonten. Helaas lezen 
en horen we toch nog regelmatig over gewelddadige incidenten op en rond de velden.  Gelukkig valt het 
bij Spoordonkse Boys allemaal erg mee. Toch menen wij als bestuur dat het goed is om onze normen en 
waarden onder de aandacht te blijven brengen. We zullen de komende uitgaven van de Dribbel dan ook 
aandacht besteden aan de gedragregels binnen onze club.  Uit deze gedragregels hebben wij 11 basisre-
gels geselecteerd die op de pagina hiernaast terug te zien zijn.

Industrieweg 7  Oirschot   tel. 0499-571375
www.mercx.nl

Hennie en Yvonne  van Rijt
0499 573 829



www.fairsports.nl

www.hollandairpumps.nl
Geeneindseweg 8

Peter Heijms
06 - 51068083

5688 JT Oirschot
Johan van de Looy
06 - 51576573
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www.hollandairpumps.nl







MARLOES BEEKMANS
Marloes, kun je wat over jezelf vertellen?
“Ik ben Marloes Beekmans, 25 jaar en heb een tweelingbroer Ruud en een zusje Nicole en mijn ouders zijn Tiny 
en Kees Beekmans. Mijn vriend is Jasper van Agt. Ik werk bij het UWV, op de afdeling werkloosheidswet. 
Hier behandelen we aanvragen voor WW-uitkeringen en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. 
Naast het voetballen ga ik ook nog een paar keer in de week sporten in de sportschool.”

Wat is jouw rol binnen de club?
“Afgelopen seizoen ben ik weer begonnen bij de dames, na een jaar of 3 gestopt te zijn geweest. 
En daarnaast heb ik nu voor het 4e jaar bij de activiteitencommissie gezeten.”

Hoe lang heb je bij de dames van Spoordonkse Boys gevoetbald en wat vind je van het 
damesvoetbal?
“Ik ben volgens mij 16 jaar geleden begonnen bij de meisjes. Nu ben ik na 3 jaar dus weer begonnen bij de dames en 
verder ben ik nog een keer een jaar met ons Nicole gestopt geweest. Dus als je dan gaat rekenen ongeveer 12 jaar. 
Ik heb het voetbal zelf altijd heel leuk gevonden, maar afgelopen jaar was niet iedereen even fanatiek en/of 
gemotiveerd, met name voor de trainingen. Dat is wel jammer. Maar ik vind het wel heel erg gezellig natuurlijk! 
Dat is het belangrijkste, maar soms mogen mensen iets meer voor het voetballen gaan het is tenslotte een 
teamsport. Werk is ook belangrijk natuurlijk, maar ik heb zelf ook altijd kunnen werken en voetballen. 
Verder brengt een damesteam ook meer gezelligheid in de kantine, tijdens de toch ook belangrijke 3e helft.”

Inmiddels hebben de dames van Spoordonk hun laatste wedstrijd gespeeld helaas. 
Wat vind je daarvan? Helemaal nu het vrouwenvoetbal in de lift zit.
“Het is heel erg zonde voor de club, zeker omdat je het bij steeds meer clubs in de omgeving ziet dus het is echt 
jammer. Het is voor een club als Spoordonkse Boys ook moeilijk om het voor alle dames goed te doen. Maar als je 
gaat kijken naar Beerse Boys bijvoorbeeld, die zijn een stuk groter, daar staan gewoon trainers en leiders op een 
team en heb je meer teams wat zorgt voor concurrentie, maar wij moesten vaak zelf op zoek naar een leider of 
trainer. Door de opkomst op de trainingen en de motivatie konden we vaak niet fatsoenlijk trainen en ook de vele 
afmeldingen op zondag hebben ervoor gezorgd dat ik geen zin meer had om door te gaan en sowieso zou stoppen 
na dit seizoen. Maar het is en blijft zonde dat het nu helemaal op houdt.” 



Denk je na om nu ergens anders te gaan voetballen, of niet? En zie jij in de toekomst opnieuw een 
damesteam komen bij Spoordonkse Boys?
“Nee ik ga niet ergens anders voetballen, ook al stappen er waarschijnlijk een paar dames over naar Beers. 
Het voetbal is daar beter op niveau, waar het hier vooral voor de gezelligheid was. Verwacht daar niet zo  
snel m’n draai te vinden, ga net zo lief gewoon bij het eerste kijken, haha.”
“En ja, iedereen vindt het jammer dat damesteam nu stopt, maar ik denk dat als iedereen echt gemotiveerd was we 
het probleem nu niet hadden gehad. Misschien als het bestuur er nog hard aan trekt dat er in de toekomst een 
vrouwenteam komt, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe. Ook als je kijkt naar wat er aan komt geloof ik niet 
dat er snel weer een damesteam komt.”

Wat adviseer je meisjes die bij Spoordonk voetballen voor in de toekomst?
“Dat is een goeie… In ieder geval, blijf zo lang mogelijk tussen de jongens voetballen, daar leer je veel meer van als 
alleen met dames, zoals wij wel zijn begonnen. Voor de club zou het mooi zijn als ze kunnen blijven, maar voor de 
toekomst is het moeilijk om binnen een aantal jaar weer een dameselftal te hebben omdat er gewoon te weinig 
voetballen op dit moment, denk ik. Maar daar kun je als klein dorp ook weinig tegen doen.”

Wat vind je eigenlijk van jouw 4 jaar bij de activiteitencommissie van Spoordonkse Boys?
“Ik heb het altijd heel leuk gevonden om activiteiten te organiseren met de bijkomende positieve reacties. Echter is 
het wel zo dat de laatste tijd de animo terug loopt waardoor het voor de ACC lastig is om een volle kantine te 
trekken met de activiteiten, er is tegenwoordig ook zoveel te doen, dat is wel heel erg jammer.”
“Vooral voor de jeugd vond ik het erg leuk om te organiseren, die zijn gewoon super blij als je iets organiseert. 
Dat heeft het altijd erg leuk gemaakt.”

Nu is ook bekend dat je volgend seizoen stopt bij de activiteitencommissie, waardoor je in principe niet meer 
aan de club verbonden bent. Ga je nog wel een andere rol vervullen binnen de club?
“Nou, voorlopig wordt het supporteren denk ik. Ik weet verder niet wat ik voor de club zou kunnen doen, haha. 
Ik vind het gewoon jammer van de ACC, dat de animo terug loopt, ik vond het altijd heel leuk om te doen.”
“Wanneer ik gevraagd word voor een bepaalde functie wil ik daar best over nadenken omdat ik best iets voor de 
club zou willen doen maar na 4 jaar ACC zou dat dan iets anders moeten worden, maar zou nu niet weten wat. 
We zien het vanzelf wel.”

Iedereen bij Spoordonk weet dat jij de vriendin van Jasper bent, hoe vind je het leven van een 
voetbalvrouw eigenlijk?
“Hahaha, ja wat zal ik daarvan zeggen. Je krijgt wel ooit vragen over hoe het met Jasper is. Maar ik merk er niet 
super veel van, we hebben ieder ons eigen ding binnen de club. Ik kom als ik kan kijken naar het voetbal maar meer 
is het niet. Als er iemand iets van zegt zijn het echt de veteranen, die zien me dan echt als de vriendin van. 
Maar ik heb in principe gewoon mijn eigen ding dus merk er niet zoveel van eerlijk gezegd.”

Even een hele andere vraag. Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit? Ben je dan nog aan Spoordonk verbonden?
“Ik hoop ergens in Spoordonk of Oirschot te wonen samen met Jasper. Zolang Jasper bij Spoordonk voetbalt kom ik 
graag bij de club. En misschien vervul ik tegen die tijd wel een rol binnen Spoordonkse Boys, dat weet je ook niet.”
“Qua werk hoop ik over 10 jaar iets anders te doen als dat ik nu doe, ik hoop gewoon iets meer richting de juridische 
sector te vinden, maar ook dat is niet zeker, wie weet doe ik dan wel iets heel anders.”

Marloes, wij willen je bedanken voor dit interview. Leuk om ook eens een vrouw aan het woord te hebben. 
Wil je tot slot nog iets kwijt aan de lezers van de Dribbel?
“Ik hoop dat er in de toekomst toch weer een dameselftal komt bij de club, want dat is toch wel mooi om te hebben. 
En verder wil ik iedereen volgend seizoen weer veel plezier en succes wensen bij Spoordonkse Boys.”

23



Rijkesluisstraat 49
Oirschot   t 0499 575875

Rijkesluisstraat 49
Oirschot   t 0499 575875



paul.lievens@hetnet.nl
tel. 0499-57 32 99

Ook voor

paul.lievens@hetnet.nl
tel. 0499-57 32 99

Ook voor



Jeugdcommissie  

Het seizoen zit er op. En de volgende activiteiten worden alweer in de steigers gezet zoals de 
thuistoernooien in het weekend van 15, 16 en 17 mei. Het programma is te lezen op de website. 
Verder hebben we nog de wedstrijden tegen de ouders voor de F t/m D op woensdagavond 13 mei. 
En als laatste activiteit hebben we uiteraard weer de jaarlijkse Sport & Speldag op 1e pinksterdag met 
dit jaar de primeur voor de eerste keer samen met de jeugdleden van de korfbalclub.

Als we terugkijken op dit seizoen dan mogen we redelijk tevreden zijn. We hebben 2 dingen die minder 
fijn zijn namelijk het opheffen van de B2 net voor de winterstop en onlangs een zeer vervelend incident bij 
de B1 waarbij ouders van de tegenpartij zich niet konden beheersen en in het wilde weg gingen trappen 
en slaan. Er is al genoeg over gezegd en het moet hier over voetbal gaan en niet over dit soort excessen. 
Het enige dat ik er nog over kwijt wil hier is dat er enorm goed is opgetreden door de begeleiding op deze 
zaterdag en specifiek door de bestuursleden Eric Smetsers en Hans van Heesbeen. 

We gaan naar het echte voetbal waar het om gaat. Het G-team heeft een mooie 3e plek gehaald en dat is 
knap van deze jongens.  Bij de allerkleinsten, de F’jes  heeft de F2 voor het eerst een competitie gedraaid 
en veel geleerd. De F1 deed tot de laatste minuten mee voor het kampioenschap maar helaas lukte het 
deze helden net niet. Jammer jongens. Bij de E2 ging het moeilijk maar met deze trainers en leiders kan 
het niet anders of ze zijn zeker wel vooruit gegaan. De E1 deed het ook netjes met een keurige 2e plek in 
deze voorjaarsreeks. De toppers van de voorjaarsreeks staan in de D2 want ze werden kampioen in een 
wedstrijd waarbij het ene doelpunt nog mooier was dan het andere en ze vlogen zelfs in de kruising 
(Jasper).  De D1 draaide ook een superjaar met een knappe 2e plek. Helaas liet concurrent Were Di ook 
geen enkel punt liggen. Desondanks een heel mooi jaar jongens. De C2 eindigde netjes in de middenmoot 
en de C1 zette nog een goede eindsprint in maar de vraag is of het genoeg was. De B1 stond bovenaan bij 
de winterstop en verraste iedereen. Na de winterstop ging het moeilijker maar ze eindigden nog op een 
keurige 2e plek in de 2e klasse. De A1 en A2 eindigen ook keurig in de middenmoot en kunnen terugkijken 
op een goed seizoen. Positief is hier dat deze groep jongens en leiders elkaar wekelijks perfect vooruit 
hielpen ook dat is belangrijk.

Met de JC zijn we alweer bezig met de indeling van a.s. seizoen. 
We komen a.s. seizoen tot: 2 F, 2 E, 1 D, 2 C , 1 B en 1 A team. Dit zijn wel grotere teams van soms wel 
16 man maar het alternatief is dat we teams van 13 man gaan krijgen met veel risico op spelerstekorten 
gedurende het seizoen. Daarom maken we deze keuze waarbij voorop staat voor ons dat we geen spelers 
kwijt willen raken omdat ze stoppen. Het sociale en de spelvreugde staan voorop want dat is functie van 
de voetbalclub denken wij. En daarna uiteraard eruit halen wat erin zit op het juiste niveau. 

Allemaal nog veel plezier bij de aankomende activiteiten als toernooien, 
spelen tegen ouders/kinderen en uiteraard de S&S-dag.

Namens  de Jeugdcommissie  

Sjack van den Hout
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Spoordonkse boys A1- Sint Michielgestel A1.       28-3
Sint michielsgestel begint feller en scoort binnen 10 minuten al de 0-1 via een corner. Er worden veel 
fouten gemaakt aan de kant van spoordonk en zijn niet secuur genoeg en dat straft sint michielsgestel af 
met een 2e doelpunt. De 0-3 valt via de paal binnen. Net voor rust word het ook nog 0-4. Grote kans op de 
4-1 maar stan schiet de bal op de keeper. Vlak na rust word een vrije trap genomen en die viel 
ongemakkelijk in het doel 0-5 dus.De 0-6 valt binne via een corner. Een goeie overname van Maikel van 
Agt die een prima bal geeft op Luc Roefs die hem binnewerkt.Voor de rest is er niks bijzonders gebeurt. 
Groeten Gijs op ’t Hoog

Najaarscompetitie.
De najaarscompetitie was niet zo succesvol voor de D2. We speelden 2 keer gelijk en wonnen 1 keer en 
eindigden daarmee als voorlaatste in onze poule.

Voorjaarscompetitie.
In tegenstelling tot de najaarscompetitie, zou de voorjaarscompetitie heel anders verlopen.
De 1e wedstrijd was thuis tegen FC Eindhoven. Na een 0-1 achterstand begon het balletje echt te rollen en 
wonnen we de wedstrijd met 6-3. Vanaf de 2e wedstrijd kwam Zoë de Kort ons team versterken en maakte 
zij bij haar debuut uit tegen Bladella al in de 1e helft een onvervalste hattrick. Mede hierdoor wonnen we 
met 2-8. De stemming zat er al goed in bij de boys en girls.

De wedstrijd hierna was thuis tegen DVS. Deze verliep wat stroef en werden er verschillende kansen gem-
ist maar waren we wel de betere ploeg en wonnen we uiteindelijk toch nog met 4-1. De 1e verhalen over 
een platte kar en het kampioenschap kwamen al los. Wedstrijd nr. 4 was weer tegen DVS maar nu dus uit. 
Ook deze wonnen we met 1-5 en de stemming werd al steeds beter. Hierna moesten we uit tegen Dom-
melen. Ook deze wedstrijd waren we weer heer en meester op het veld en gingen ook hier de 3 punten 
weer mee naar Sporring. 2-6 overwinning.

Op 2e paasdag moesten we thuis de wedstrijd tegen Hapert inhalen. Zij waren mede kandidaat voor het 
kampioenschap. Tegen dit team hadden we in de najaarscompetitie 4 punten gehaald en waren we in het 
begin misschien een beetje overmoedig (of zij hadden een beter team samengesteld). Na een zeer span-
nende en gelijk opgaande strijd, verloren we in de slotminuten. De overwinning  was voor Hapert. Uitslag 
2-3. Hierdoor werd het echt spannend aan kop want we konden hierdoor met 3 teams kampioen worden. 
Elke wedstrijd werd dus spannend en mochten we geen punten meer laten liggen.

De volgende wedstrijd was thuis tegen Dommelen en een genot om naar te kijken. Na een klinkende 8-0 
overwinning en prachtig combinatie voetbal hoorden we dat onze concurrent Hapert had verloren en we 
nu alleen nog samen met FC Eindhoven aan kop gingen. Deze wedstrijd uit tegen FC Eindhoven was waar-
schijnlijk de beslissing voor het kampioenschap en moesten we dus zeker zien te winnen. In de 1e helft 
kwamen we op een 0-2 voorsprong maar Eindhoven kwam in het begin van de 2e helft al snel terug in de 
wedstrijd. 1-2. Daarna kwamen er voor beide teams genoeg kansen en was de spanning te snijden met in 
de laatste minuten nog een vrije trap tegen rond de 16 maar werd er gelukkig voor ons niet meer gesco-

A1
7de plaats, 22 westrijden, 26 punten
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D2 KAMPIOENEN!!!
1ste plaats, 10 wedstrijden, 27 punten



ord. Deze overwinning was dus zeer belangrijk en wederom had  Hapert verloren zodat we in de volgende 
wedstrijd thuis kampioen konden worden.

Zaterdag 25 april was het dan zover. De kampioenswedstrijd tegen Bladella. In een volgepakt Horstje (het 
leek wel een derby van het 1e tegen Oirschot) begonnen we toch wel wat nerveus aan de wedstrijd. Na 
ongeveer 10 minuten te hebben gespeeld werd de tactiek wat aangepast en begon de wedstrijd te lopen 
en maakten we al snel de bevrijdende openingstreffer. Met prachtig voetbal voor een al feestend publiek, 
behaalden we weer een mooie 7-1 overwinning waardoor het kampioenschap binnen was. De vreugde 
werd nog groter toen bleek dat Hapert had gewonnen van FC Eindhoven en we met 6 punten voorsprong 
op deze beide ploegen sowieso niet meer bij te halen waren met nog één wedstrijd voor de boeg en dus 
de terechte kampioen zijn. Na een knallend feest in de kantine (vooral voor de technische staf) maken we 
ons op voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Hapert (deze wedstrijd word na de deadline van de 
dribbel gespeeld dus weten we nog niet wie er 2e gaat worden)

Jongens en meiden, 
gefeliciteerd met dit 
welverdiende resultaat.  
Behaald met mooi voetbal 
en vele doelpunten.
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Spoordonkse Boys E1 – Hilvaria E2 ( 5-0 )
Ondanks ons goede spel van een week eerder tegen Hilvaria, hebben we de spelers toch gewaarschuwd 
voor dit fysiek sterke team. De coaches van de tegenstander hadden waarschijnlijk hun spelers opdracht 
gegeven om iets harder (lees gemener) te spelen, want wij werden de hele tijd geduwd/ geschopt en 
omver getrokken. Ook nu weer in de 1e helft een gelijkopgaande wedstrijd waarbij wij wel gevaarlijker 
waren dan de tegenstander. Ruststand 0-0.
In de 2e helft werd er wederom door ons het verschil gemaakt en weer gebeurde dit doordat we goed 
de bal naar elkaar wisten over te spelen. Achterin gaven we werkelijk niets meer weg, alle duels werden 
gewonnen onder leiding van een sterk spelende Luuk. Voorin werden veel kansen gecreëerd en wederom 
moest de keeper van Hilvaria 5x een goal toestaan. Ons nieuwe systeem, 1-3-1-2, begint zijn vruchten af te 
werpen. (Giel 2x, Lukas 1x met zijn chocoladebeen, Willem 1x, Michael 1x)

Riel E1 - Spoordonkse Boys E1 ( 2-2 )
Bij winst vandaag zouden we nog kampioen kunnen worden, bij elk ander resultaat was Riel kampioen.
Van de thuiswedstrijd wisten we nog dat we zeker niet slechter waren dan Riel, misschien zelfs wel beter.
Na een goede warming-up begonnen we aan de wedstrijd en al snel bleek dat ook vandaag de 
tegenstander niet beter was. Een paar redelijk goed voetballende spelers en één wel hele grote 
verdediger. Na een aantal mogelijkheden voor beide teams kwam Riel op een 1-0 voorsprong. 
Onze jongens gingen daardoor alleen maar beter voetballen, en Riel had op dat moment moeite om ons 
bij te benen. Vanaf dat moment sloeg de kampioensstress toe bij de tegenstander, niet bij de spelers of 
leiders, maar bij de  scheidsrechter (tevens grootvader van een van de tegenstanders). Schandalige 
overtredingen van achteren die niet bestraft werden, wel alles affluiten in ons nadeel en het coachen van 
onze tegenspelers. Dat zo’n man een jeugdwedstrijd mag, maar bovenal wil, fluiten!!!!! 
Onze jongens gooiden er nog een schepje bovenop. Overal op het veld werd gestreden om de bal. 
Heerlijk. We wisten de tussenstand om te buigen naar een 1-2 voorsprong die op dat moment niet meer 
dan terecht was.  Toch wist Riel nog de gelijkmaker te scoren en dit bleef dan ook de eindstand. 
Van onze kant een hele goede wedstrijd gespeeld waarin we meer verdiend hadden.
(Willem 1x, Stan 1x)

Spoordonkse Boys E1 – Olympus E1 ( 3-1 )
Nadat we eerder in het seizoen tegen een grote nederlaag zijn opgelopen in de uitwedstrijd vandaag dus 
thuis tegen Olympus. Dit is tevens onze laatste competitie wedstrijd en bij winst behouden we onze 2e 
plaats op de ranglijst. Bijna de gehele wedstrijd waren we beter dan de tegenstander. 
Eigenlijk niet te begrijpen dat we de uitwedstrijd hadden verloren.
Na een 3-0 voorsprong wist Olympus nog een doelpunt te maken zodat de eindstand 3-1 is geworden, 
maar wat hebben we toch veel kansen laten liggen.
( Giel 1x, Stan 1x, Willem 1x)

Al met al een goede voorjaarscompetitie gedraaid, waarin we met iets meer geluk zomaar kampioen 
hadden kunnen worden. De spelers hebben met name in de najaarsreeks veel geleerd en daarvan hebben 
we na de winterstop de vruchten kunnen plukken. 

Wij hopen dat de spelers die overgaan naar de D-jeugd met veel plezier gaan voetballen 
op “het grote veld”.

Jongens bedankt voor dit mooie seizoen.
Pascal, Abraham, Ewald, Maikel, Ties, Jurgen en Jurgen

E1
2de plaats, 8 wedstrijden, 15 punten
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Hoi allemaal!

In de vorige Dribbel vertelden we dat we nog moesten beginnen aan de voorjaarscompetitie en nu (een 
goeie 3 maanden later) zijn we ook daarmee alweer klaar. Het was een hele leuke competitie waarin we 
superleuke en spannende wedstrijden hebben gespeeld.

De afloop kennen we inmiddels allemaal, maar daar zijn de meeste van ons gelukkig al wel weer overheen. 
Want tja, we werden dus net geen kampioen…… Eén doelpunt meer in de laatste wedstrijd en het was wel 
een feit geweest. Helaas voor ons werd Bladella F3 uiteindelijk kampioen in onze klasse, met 22 punten. 
Wij hadden 21 punten en de rest volgde op behoorlijke afstand.
Maar goed, we hebben dan ook niet gewonnen van Bladella deze ronde. Eén keer verloren en één keer 
gelijk. Van Hoogeloon, Valkenswaard en EFC wonnen we beide keren met ruime cijfers. En Bergeijk, tja, 
dat was voor ons tot 2 keer toe een zeer lastige tegenstander. Die hielden ons dus in de allerlaatste wed-
strijd wederom op 3-3. Helaas….

Maar dat neemt niet weg dat de F1 van Spoordonkse Boys ontzettend hard heeft gewerkt deze competi-
tie. Er werd zonder uitzondering erg fanatiek getraind en ook in de wedstrijden ging het erg goed. Zo werd 
er doorgaans fel verdedigd, hard gewerkt op het middenveld en veel gescoord. En de combinaties waren 
soms al behoorlijk op z’n Barca’s; Tikkie-takkie dus!

Dat er talenten bij de F1 rondlopen is ook de buitenwereld niet ontgaan. Zo zijn de scouts van PSV
meerdere malen komen kijken naar Krisje van Heertum en dat heeft zelfs geresulteerd in ’t vertrek van 
Kris. Hij gaat voor 4 jaar trainen en voetballen in een PSV-fundament-opleidingsgroep.
Wellicht wordt hij de toekomstige opvolger van de zojuist vertrokken Depay!?
Wij wensen Kris uiteraard heel veel succes en plezier toe bij PSV en we zien hem ongetwijfeld nog vaak 
op ’t Horstje in de weekenden.

Het komende seizoen gaan er een aantal van onze mannen door naar de E en blijven er een aantal nog een 
jaar in de F1. Allemaal heel veel voetbalplezier gewenst en alvast een hele fijne vakantie!
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Beste Spoordonkse Boys leden en andere die Spoordonkse Boys een warm hart toedragen.
Als eerste wil ik Martien van Oirschot bedanken voor het doorgeven van de Griffel. Ik ben Jan Verouden 
en woon al mijn hele leven in Spoordonk. Mijn Jeugd doorgebracht op de Langendonksedijk. Nadat ik 
getrouwd ben met Rina Bierkens zijn we in de Merodelaan gaan wonen. Hier zijn In 1997 en 1999, Rob en 
Daan geboren.  Ben na mijn tijd op de mavo in Oirschot, naar de MAS gegaan, om levensmiddelentech-
nologie gaan te studeren. Na deze studie afgerond te hebben, in 1984, ben ik gaan werken bij wat nu de 
Royal FrieslandCampina heet . FrieslandCampina heeft diverse vestigingen over heel de wereld. 
Ik ben begonnen in Veghel en ben hier nog steeds werkzaam, en zoals het er nu uitziet zal ik hier mij 
hele werkzame leven wel blijven.  Heb wel diverse verschillende functies bekleed in de tijd dat ik daar 
werkzaam ben.

Korte voetbal carrière gehad , omdat ik op 12 jarige leeftijd al een zwaar ongeluk heb gehad en beide 
enkels verbrijzeld waren, was dit al het einde van mijn carrière. Omdat je toen voor je 10de nog geen lid 
kon worden, heb ik dus maar 2,5 jaar actief gevoetbald. Vrij snel na het ongeluk begonnen als jeugdleider 
en niet veel later als leider van het 4e elftal. Dus op 16 jarige leeftijd zowel zaterdag als zondag op het 
voetbalveld te vinden. Met zowel wat jeugdteams als het 4e elftal kampioenschappen gevierd. 

Op mijn 28ste gevraagd om in het hoofdbestuur plaats te nemen. Dit ook aanvaard en als 1ste grote klus: 
het organiseren van het  50-jarige bestaan van de club. Om iets bijzonders te doen op dit feest is toen het 
dribbeltoernooi ontstaan.  Voor het bestuur nog in diverse commissies gezeten zoals: het dribbeltoernooi, 
jeugdcommissie, barcommissie en de activiteitencommissie. Twee jaar geleden gestopt als bestuurslid 
en trots dat ik de gouden speld van de KNVB heb mogen ontvangen. Ben nu zoveel mogelijk op zaterdag 
op de velden te vinden, want mijn hart ligt toch wel bij de jeugd. En het blijft altijd speciaal als een van je 
kinderen meedoet, vind ik.

In de tijd dat ik bestuurslid was is er veel veranderd , van een vereniging met een bestuur, naar een 
vereniging met een bestuur en diverse commissies. De club groeide en de organisatie moet dan ook mee. 
Door alle extra werkzaamheden die op een club afkomen kan ook al het werk niet meer door het 
bestuur alleen gedaan worden.  Zit nu nog in de activiteitencommissie, waar we de eerste contacten 
gelegd hebben met de korfbalvereniging en ook samen dingen organiseren. We zitten tenslotte 
samen op een accommodatie en waarom dan niet samenwerken. 

Na het stoppen als bestuurslid wat minder bij de club geweest maar als ik er kom, heb ik weer direct het 
gevoel dat ik hier thuis hoor. Ik vind de vereniging een grote vriendenclub en dat is ook waarom deze club 
zo uniek is denk ik. Als we allemaal samen wat voor de club blijven doen, weet ik zeker dat deze club nog 
een mooie toekomst voor zich heeft en we nog vele hoogtepunten kunnen beleven. Ik heb vele mooie 
jaren gehad bij de club en hoop dat er nog vele volgen.

Tot slot wil ik de griffel graag doorgeven aan iemand uit de huidige activiteitencommissie. 
Ik wil het doorgeven aan Suzan Beekmans omdat ook de vrouwen in de vereniging belangrijk zijn. 
Daarom vind ik het zonde dat het vrouwenteam ophoudt te bestaan.

Met vriendelijke sportgroeten,

Jan Verouden

DE GRIFFEL
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TOPSCORERS
Frank de Kort (5e)   31 
Paul Nouwens (Vet.)   15
André van Gerven (Vet.)  15
Samantha van Zon (Dames)  14
Susan Vingerhoets (Dames)  12
Anke Snelders (Dames)  11
Marcel de Kort (Vet.)   10
Pleun van de Akker (Dames)  10
Roel van Nunen (Sel.)   9
Jarno van Kasteren (Vet.)   9
Pim Pijnenburg (3e)   9
Niels van Oirschot (3e)   9
Kaj van Dijk (Sel.)   8
Rens van Kroonenburg (4e)  8
Jasper van Agt (Sel.)   7
Jordy van Gerven (Sel.)  7
Frans de Haas (4e)   7
John Roefs (Vet.)   7
Mark van Straten (Sel.)  6
Kris van Agt (Sel.)   6
Joep Verhagen (Sel.)   6
Jeroen Robben (4e)   6
Mats van Dijk (4e)   6
Joris Claassen (3e)   6
Ruud Beekmans (3e)   6
Han van Heesch (6e)   6
Kay van Iersel (3e)   5
Bram van Rooy (4e)   5
Stijn Snelders (Sel.)   4
Sjoerd van Ham (Sel.)   4
Sander Ijpelaar (3e)   4
Jippe van Nunen (3e)   4
Rick van Rijt (3e)   4
Bart Witlox (3e)   4
Andrew van de Wal (4e)  4
Wesley van Belkom (6e)  4
Koen van Bommel (6e)  4
Bert-Jan Smits (Vet.)   4
Marline Okkerse (Dames)  3
Ruby Tholen (Dames)   3

Veronique Witlox (Dames)  3
Joep van de Wal (4e)   3
Geert van der Heijden (Vet.)  3
Thom van Agt (Sel.)   2
Sjors Verhagen (Sel.)   2
Bart van der Sommen (Sel.)  2
Tjeu Franken (3e)   2
Joep van der Helm (3e)  2
Nino van de Wal (3e)   2
Frans van Krieken (3e)  2
Roel op ’t Hoog (6e)   2
Teun van de Ven (6e)   2
Johan Verhagen (6e)   2
Barry Smetsers (Vet.)   2
Chiel Scherders (Vet.)   2
Jan Rijnen (Vet.)   2
Beitske Roefs (Dames)  2
Koen van Gils (Sel.)   1
Tom van de Schoot (Sel.)  1
Jouri Witlox (Sel.)   1
Giel Heyms (3e)   1
Daan van der Heijden (3e)  1
Rob Pijnenburg (3e)   1
Paul Robben (4e)   1
Bart Claassen (5e)   1
Bas van Bommel (6e)   1
Ad Neggers (6e)   1
Peter van Overbeek (6e)  1
Dirk van de Poll (6e)   1
Helmus Schreppers (6e)  1
Rolf van Wieringen (6e)  1
Lieke van Baast (Dames)  1
Tess van de Heuvel (Dames)  1
Suzan Beekmans (Dames)  1
Nicole Beekmans (Dames)  1
Jan Swaans (Vet.)   1
Ewald Hovers (Vet.)   1
Harrie Beekmans (Vet.)  1
Johan van de Wal (Vet.)  1
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DE ELF VAN....
BART WITLOX

5. Giel Heyms
Een echte kuitenbijter. Rustige jongen 

maar je komt niet van hem af.

4. Renzo Smetsers
Op zijn vele poort actie’s na een 

betrouwbare sluitpost.

3. Willie de Kruijf
Zet er maar iemand tegen hij schakelt 

hem wel uit.

2. Luuk Rijnen
Goede voetballer en veel respect 

voor hem.

1. Jeroen Matteucci
Wat een geweldige keeper was dit, jammer dat hij niet meer te bewonderen is.

6. Jasper van Agt
Heeft geen uitleg nodig voordat hij 

naast zijn schoenen gaat lopen ;) 

7. Sjoerd van Ham
Vervelend mannetje om tegen te spelen, 

maar zo fijn om samen mee te spelen.

8. Bart Putmans
Snelheid, geweldige actie’s en een 

goede voorzet.

10. André van Gerwen
Van hem heb ik de fijne traptechniek bij stilstaande 

momenten geleerd en wat een voetballer!

11. Tjeu Franken
Maakt de hele verdediging gek met al 

zijn meters.

9. Frank de Kort
Kopsterk, technisch goed en wat een schot.

Speelstijl: 1-4-4-2

Coach: Jasper van Hoof
Heeft Spoordonk op een andere (positieve) manier laten voetballen.

Assistent: Jurgen van Heertum
Als er iemand staat te slapen op het veld heeft hij je zo wakker, ook de scheids.

Reserve 1: Mark Hoppenbrouwers
Als Renzo teveel poort is dit de volgende betrouwbaarste sluitpost.

Reserve 2: Han van Heesch
Onnavolg als hij begint te rennen en praten. Lache vent om erbij te hebben.
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Teun van Bommel stelde de volgende vragen aan Sjors Verhagen.

Vraag 1: Alhoewel je nog niet zo’n lange tijd bij de selectie speelt, heb je al wel een belangrijke rol 
ingenomen. Zeker binnen het 2e. Als dit zo doorgaat, wie weet waar het eindigt. Zie je jezelf ook 
doorgroeien naar captain van het eerste?

Allereerst vind ik het fijn dat je mijn inzet ziet en waardeert. Met name op de zondagen wil ik eigenlijk 
niets liever dan winnen. Als ik kijk naar het 2e van nu, en de tegenstand die we hebben dan vind ik dat we 
dat te weinig doen. De stand op de ranglijst vind ik dan ook tegenvallen en ik vind dat we daar als team 
verandering in moeten brengen. Als interim aanvoerder heb ik hierin een belangrijke rol denk ik. Ik hoop 
dat ik dit voor langere tijd kan blijven, maar als je me vraagt wat mijn ambities zijn dan wil ik zoveel 
mogelijk wedstrijden voor het eerste spelen. Dat is het hoogst haalbare en ik wil het maximale eruit halen.

Vraag 2: Had je tijdens de Open Podium avond in januari niet veel liever Enrique Iglesias 
met ‘’Hero’’ gezongen?

Mijn antwoord is hierop volmondig: ‘’Ja!’’. Dit had ik het liefst in duetvorm met jou gedaan. De reden zal ik 
ook aan jou en de andere lezers van dit prachtige blad verklaren. De meeste mensen zullen Hero zien als 
een slap liefdeslied, zoals zovelen. Deze mensen zien niet de diepere betekenis van het lied. Wat velen niet 
weten is dat Enrique, naast zanger, ook een gerenomeerd psycholoog is. Veel van zijn fascinaties komen 
dan ook terug in zijn teksten. Zo beschrijft Enrique in dit lied zijn ervaringen met het Oedipuscomplex, 
zoals beschreven door de neuroloog Sigmund Freud. Zijn liefde voor zijn moeder, zoals hij deze ervoer in 
de fallische fase van zijn leven vormt de leidraad door het lied. In dit lied wordt ik geraakt door de 
wetenschappelijke diepgang en zijn zangkunsten. Daarnaast is Enrique een ‘hottie’ en vind ik 
het liedje ‘erg catchy’.

Mijn twee vragen zijn gericht aan Nick Neggers:

Vraag 1: Ik en een paar andere spelers van de selectie vragen zich af of je nu wel, of niet een 
tweepersoonsbed hebt.  Zo ja, wat heeft je doen besluiten om er een aan te schaffen? 
Spelen er zaken op de achtergrond waar je, ons voetbalvrienden, niet over inlicht?

Vraag 2: Hoe komt het dat je wekelijks roept dat je niet meer geblesseerd bent, maar dat je toch 
elke training op de grond ligt en/of tijdelijk, al dan niet defenitief de training verlaat? 
Heeft dit iets te maken met jou beroemde ‘Schoen uit, schoen aan-methode’?

Cees, succes met het beantwoorden van de vragen!

Sjors Verhagen
VRAAG ‘T AAN?
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Naam  
Geboren
Woonplaats
Opleiding
Beroep
Partner/kinderen
Positie binnen de club
Hobby’s (naast voetbal)

Beste acteur/actrice
Beste groep/zanger(es)
Beste film
Beste CD
Beste boek
Kranten/tijdschriften

Favoriete eten
Favoriete drinken
Favoriete stad
Favoriete vakantieland
Favoriete TV-programma
Favoriete website

Favoriete profclub
Favoriete voetballer
Minst favoriete voetballer
Ondergewaardeerde speler
Mooiste tenue
Lelijkste tenue
Jeugdidool

Pierre van der Heijden
KORT MAAR KRACHTIG!

Pierre van der Heijden
Spoordonk
Spoordonk
Stukje havo , MAS A
Productie medewerker  boomkwekerij
Vrouw Doortje, dochters Juul en Sam
Afgelopen seizoentrainer b1 en leider Sp.Boys 5
Het vrouwtje vervelen

Morgan Freeman, Sharon Stone
Bruce Springsteen / Guus Meeuwis
Silence of the lambs
Alles van Queen of Bruce
Lees geen boeken, dus geen idee
VI

Friet met frikandel spec.
Rosé
Eindhoven
Dit jaar Spanje
Criminal minds
Die van de club

PSV
Bart Claassen
Bart Claassen
Sjors den Tommes
Het rood wit van Spoordonk
Natuurlijk het groen wit van Oirschot
Na zeer lang denken, geen idee



Torenstraat 4   OIRSCHOT   T. 0499-574822



Industrieweg 7  Oirschot   tel. 0499-571375
www.mercx.nl



Bericht van het Bestuur!

NORMEN EN WAARDEN BINNEN ONZE CLUB!
Zoals aangegeven in de vorige Dribbel zullen wij als bestuur de komende edities van de Dribbel aandacht 
besteden aan de Normen en Waarden binnen onze club.
Vandaag willen we ons richten op het gedrag van onze voetballers/spelers die elke week binnen de lijnen 
onze club vertegenwoordigen. 

Natuurlijk zijn voor vele van jullie deze regels vanzelfsprekend, gelukkig!
Maar als we kritisch naar ons zelf kijken en naar ons gedrag, vinden we misschien toch nog een paar 
dingen waar we aan kunnen werken. 

Het Bestuur. 

De gedragsregels voor de speler:

De speler…

1.  Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
 medespelers in het veld.
2.  Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan  
 de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
4.  Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
5.  Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of 
 tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van de trainer.
6.  Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
7. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler  
 het daar niet mee eens.
8.  Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
9.  Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te  
 gaan.
10.  Dient na training en wedstrijd te douchen.
11. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
12.  Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
13.  Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
14.  Komt niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden. Indien dit gebeurt 
 bepaalt de trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 
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Bestuur Voorzitter    : Henk van Rooy   : 06-23393881 
  Secretaris    : Marion van Dijk   : 06-40552332
  Penningmeester   : Eric Smetsers   : 0499 577592
  Bestuursleden  : John Beerens   : 06-12373086
      : Monique de Kort   : 06-28511768
      : Piet Vlemminx    : 06-13221914
      : Jan Smetsers Czn   : 06-21851783
      : Arie Berben   : 06-51989450
    

Jeugdbestuur    : Corne Neggers   : 06-51249070
      : Sjack van Hout    : 06-27086534
      : John Rijnen   : 06-53182988
      : Hennie van de Poll  : 06-23521742
      : Hans Deenen   : 06-53177364
      : Susan van Heertum-van Hout  : 06-46258187
      : Patrick Sanders   : 06-83401660
      : Monique de Kort   : 06-28511768
      : Eric Smetsers   : 0499 577592

Trainers A-selectie   : Corne Neggers   : 06-51249070

Verzorging     : Toon van Agt   : 575387

Terreinknecht    : Jan van Rooy   : 573268

Voor de gegevens van de jeugdteams wordt verwezen naar het Informatieboekje 
Jeugdafdeling of naar onze website. 

Dribbelredactie    : Teun van Bommel  : 06-19580933
      : Daan van der Heijden  : 06-21258719
      : Roel van Nunen   : 06-29068719
      : Sjoerd van Ham   : 06-29049990

Kantine          : 572663

E-mailadres algemeen   : info@spoordonkseboys.nl

E-mailadres clubblad   : dribbelredactie@spoordonkseboys.nl

Internetsite     : www.spoordonkseboys.nl
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Contactlijnen
Voor vragen en info




